
 

 

 

Reisverslag  
Uitwaaien in Zeeland 2 t/m 9 juli 2021 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Inleiding  
 
Op 2 juli 2021 vertrok onze groep naar Nieuwvliet in Zeeland. Wij verbleven op 
Landal Strand Resort Nieuwvliet-Bad. Onze groep bestond uit Benny, Henk 
Eppo, Karin, Klaas, Ramon en Sieberen. Als begeleiders waren Iris en Leon mee.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dag 1 – Vrijdag 2 juli 2021 
 

Vrijdags is de reisdag en we hadden toch ruim 350 km te gaan. Bij het 
vertrekpunt in Heerenveen werd even kort kennis gemaakt en kregen de 
begeleiders en gasten allemaal een mooi Tendens mondkapje. Deze natuurlijk 
direct op kon in de bus. 
 
Op het moment dat het grootste deel van de reis erop zat, kregen wij pech met 
de auto. Dus de wegenwacht gebeld en allemaal op de parkeerplaats maar wat 
drinken en wachten. Gelukkig was daar Richard met zijn mooie gele ANWB bus. 
Wat een leuke monteur! Hij vertelde de groep precies wat hij ging doen en deed 
ook nog even een prijsvraag onder de groep! Welke werd gewonnen door Karin, 
die een klein cadeautje mocht uitzoeken. 
 
Half 7 waren we dan toch eindelijk op het mooie Landal park. Terwijl Leon met 
Ramon, Henk Eppo en Sieberen naar de winkel in Sluijs waren en onze patatjes 
gingen ophalen, werd er in het huisje de bedden opgemaakt en alles uitgepakt.  
 
De avond werd moe en voldaan afgesloten met een borreltje of een glas fris 
tijdens de voetbalwedstrijd Italië - België. Om 23.00 was het stil in ons mooie, 
luxe huisje en werd er gedroomd over wat er nog komen gaat.  
 

 
 
 
 



 

 

 

Dag 2 – Zaterdag 3 juli 2021 
 

Na een lekkere koele nacht waren Karin, Klaas en 

Leon vroeg wakker. Om 8.15 is Leon samen met 

Klaas naar de bakker in Nieuwvliet-bad gereden om 

lekkere broodjes en een heerlijke American 

Cheesecake op te halen. Om daarna om 10.00 uur 

gezellig met elkaar te luxe te ontbijten met roerei, 

verse broodjes en lekkere gezonde sapjes. Vlak na 

het ontbijt kwam Bollo nog even gedag zeggen bij 

het huisje, dat was wel een klein feestje. 

 

Na de middag vertrokken wij met z'n allen naar Sluis, waar wij op het terras 

genoten van een koud drankje of een cappuccino met een grote toef slagroom. 

In Cadzand werden er kaartjes gekocht, die natuurlijk, soms met wat hulp, thuis 

direct geschreven moesten worden.  

 

Na een snel bezoek aan de supermarkt is er een grote pan macaroni 

klaargemaakt, en deze ging tot het laatste elleboogje opgegeten.  's Avonds 

heeft de hele groep nog een kleine wandeling over het park gemaakt en werd er 

opnieuw onder het genot van een glaasje fris of een Radler voetbal gekeken of 

geborduurd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Dag 3 – Zondag 4 juli 2021 
 

Rustdag! Na een lekker ontbijtje, en voor Henk Eppo lunch, gingen we in 2 

groepjes zwemmen. Eerst ging Iris met Sieberen, Ramon en Henk Eppo. Daarna 

met Karin en Bennie. Klaas en Leon bleven lekker in het huisje.  

 

Na een heerlijke fruitsalade ging iedereen 's middags lekker hun eigen gang, dit 

bestond uit de tour de France kijken, puzzelen, rusten en borduren. Ramon en 

Henk Eppo hielpen Leon en Iris met de voorbereidingen voor het avondeten wat 

bestond uit vissticks, gebakken aardappeltjes en sla met verschillende 

lekkernijen er doorheen.  

 

Nadat het eindelijk ophield met regenen besloten we de koffie voor die avond te 

halen op het terras van het Landal park en daarna nogmaals een kleine 

gezellige wandeling over het park. Daarna is natuurlijk onder het genot van een 

drankje nog even een spelletje gedaan.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Dag 4 – Maandag 5 juli 2021 
 

De dag van de grote Wisseltruc. We kregen aan het 

begin van de middag een nieuwe bus. De oude bus ging 

op de trailer mee naar Friesland.  

 

Nadat we samen met de meneer die de bus kwam 

brengen even koffie in de tuin van het huisje hadden 

gedronken, natuurlijk met een lekker koek, zijn we naar het stand gereden. 

Eerst even wat drinken op het strandpaviljoen en daarna lekker met de voeten 

in het zand. Een aantal heren hadden een voetbal meegenomen, dus die konden 

lekker voetballen in het zand. De anderen waren druk bezig met foto's maken.  

 

Daarna reden wij door naar het museum(eet)café 'De Koekoeksnest'. Hier was 

een heerlijke barbecue voor ons voorbereid, waar wij met z'n allen volop van 

hebben genoten.  

 

Moe, maar zeker voldaan werden vandaag op tijd de oogjes dicht gedaan!  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Dag 5 – Dinsdag 6 juli 2021 
 

Om 08.00 uur op staan is op 

vakantie is niet zo leuk. Maar we 

hadden een fantastische boottocht 

op de Westerschelde voor de boeg. 

Met windkracht 7 werden volop 

zeehondjes en prachtige vogels 

bekeken. Dat we wat nat werden 

van de opspattende zee mocht de 

pret niet bederven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de boottocht hebben we lekkere vers belegde broodjes opgehaald, bij een 

hippe lunchroom in Breskens opgehaald. Het plan om deze op te eten bij de 

vuurtoren viel in het water doordat het begon te regenen. Daarom besloten wij 

de broodjes lekker in het huisje op te eten.  

 

 

 



 

 

 

Na het eten besloot iedereen, behalve Iris even op bed te gaan om te slapen of 

gewoon om even bij te komen. En kookte Chef-kok Leon de gewenste Bami met 

kipsaté.  

 

 

 

 

's Avonds ging Iris met Sieberen en Henk 

Eppo een foto wandeltocht maken over 

het strand maken, terwijl de rest genoot 

van de muziek in het huisje. De avond 

werd afgesloten met de wedstrijd Italië- 

Spanje, waarna iedereen heerlijk zijn bed 

in dook. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Dag 6 – Woensdag 7 juli 2021 
 

Vanochtend vertrokken wij, na een ontbijt in verschillende groepjes om 10.30 

naar Terneuzen. Hier wachtte ons een fotopuzzelspeurtocht van restaurant de 

Werelt. In 2 groepjes van 4 moesten wij 10 opdrachten uitvoeren en deze 

allemaal op de foto zetten. Doordat de groep van Leon gebruikt maakte van de 

huurbus in plaats van een echte taxi(bus) en Iris het volledige groepje op de foto 

zette met een frikandel speciaal eindigde de speurtocht in een gelijke stand van 

een 9.5 en een 9.5. De leuke middag werd afgesloten met een tapasplank 

genaamd de vriendenplank! En dat zijn wij ook wel geworden op deze vakantie! 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Als avondeten hadden we soep met broodjes rookworst van de HEMA. De 

avond verliep wat verspreid. Bennie ging lekker douchen, Henk Eppo nam wat 

rust, Leon en Klaas zaten lekker buiten in de tuin en Karin, Ramon, Sieberen en 

Iris besloten nog maar weer eens een rondje over het park te lopen.  

 
 
 
  
 
 
 



 

 

 

 
 

Dag 7 – Donderdag 8 juli 2021 
 

De laatste dag alweer! Wat betekent dat de tassen vast 

ingepakt moeten worden en vooral lekker lang uitslapen. De 

laatste kwam vandaag om 11.30 zijn bed pas uit. Waarna we 

om 12.00 uur lekker met de hele groep brunchte met warme 

broodjes en opnieuw lekkere roerei, brie en andere 

lekkernijen. Na de lunch kon iedereen nog even lekker wat 

voor zichzelf doen. Ook ging Leon met iedereen die dat wilde 

nog even in het parkwinkeltje kijken voor een leuk souvenirtje.  

 

Om 16.15 zetten wij vaart 

richting Breskens, waar wij op 

het terras van Else Fiederelsje genoten van een 

heerlijke pannenkoek en een kleurrijk toetje. 

Daarna werden er nog even foto's geschoten bij 

de enige vuurtoren van Zeeuws Vlaanderen.  

 

Bij thuiskomst dronken we nog een bakkie koffie 

en een drankje op het terras in de tuin, waarbij nog wat kleinigheidjes aan de 

gasten werd overhandigd. De placemat en een leuke vakantieherinnering met 

een zelfgeschreven tekst van Leon en Iris werden daarna snel nog toegevoegd 

aan de al ingepakte koffers. Omdat we wisten dat we op vrijdag vroeg weg 

moesten lag iedereen tussen 22.00 en 23.00 uur al op 1 oor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Dag 9 – Vrijdag 9 juli 2021 
 

Helaas zat onze geweldige week in Zeeland er weer op. Om 09.00 uur begonnen 

wij aan de terugreis naar Heerenveen. Geen files en een aantal rustmomenten 

zorgde ervoor dat wij precies om 14.00 uur op plek van bestemming 

aankwamen. Na een heleboel ellebogen over-en-weer en meerdere bedankjes 

keerde iedereen moe en voldaan terug naar hun eigen huis. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

Slot 
 
De week Uitwaaien in Zeeland was erg gezellig en op sommige momenten ook echt 

uitwaaien! We hebben een gezellig week met jullie gehad! En we hopen jullie allemaal in de 

toekomst weer eens mee te mogen nemen op een nieuwe, leuke vakantie! 

 

 

* WIST JE DAT?! 

- Wist je dat Iris met de lepel uit de chocopasta pot eet? 

- Wist je dat Karin altijd Cola wil drinken? 

- Wist je dat Ramon lekker veel broodjes kan eten? 

- Wist je dat Bennie graag woordzoekers doet? 

- Wist je dat Sieberen voor FC Groningen is? 

- Wist je dat klaas altijd wil helpen met klusjes? 

- Wist je dat Henk Eppo mee doet aan de special olympisch? 

- Wist je dat Leon graag Iris plaagt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


